
Deze retraite wordt geleid
door zuster B riege M cKenna, O S C
en pater Pablo Escriva de Romani.



ZUSTER BRIEGE MCKENNA, O.S.C. werd geboren in Ierland en trad op
vĳftienjarige leeftĳd toe tot de Zusters van Sint Clara. Na haar eeuwige
geloften en na meer dan drie jaar aan reumatoïde artritis te hebben
geleden, werd ze overgeplaatst naar haar gemeenschap in Tampa,
Florida. Op vierentwintigjarige leeftĳd werd ze tijdens de eucharistievie-
ring op wonderbaarlĳke wĳze plots genezen. Enige ti jd later ontving ze
in haar gebed de gave van genezing, waardoor ze zo bekend is gewor-
den. In 1974 kreeg zĳ, opnieuw tijdens een gebed, een diep spiritueel
inzicht in het mysterie van de roeping tot het priesterschap.
Zuster Briege heeft samen met pater Kevin Scallon, CM, meer dan
tweeënveertig     jaar lang de priesters bĳgestaan, tot aan zĳn overlĳden in
juni 2018. Ze zet deze bediening nu voort, samen met pater Pablo
Escriva de Romani.

PATER      PABLO ESCRIVA                                  DE                ROMANI werd geboren in Spanje en werd in
2009 tot priester gewĳd in Madrid.
Hĳ studeerde theologie aan de faculteit San Damaso in Madrid, Spanje.
Hĳ werkte jarenlang vooral met de jongeren in de parochie van St.
Teresa de Jesus in Madrid.
Na die periode ging hĳ als missionaris naar Oekraïne om retraites te
geven en mensen uit oorlogsgebieden te helpen. Ook deed hĳ pro-life
missies met artsen en geestelĳke oefeningen voor priesters. Pater Pablo
werkt momenteel als diocesaan missionaris vanuit Madrid in Costa Rica.
Hĳ woont bĳ bisschop Javier Roman in het bisdom Limon en helpt in de
inheemse zone. Hĳ werkt met jongeren en  geestelĳke oefeningen
aan priesters. Hĳ is nu bezig met de renovtie                      van een retraitehuis waar
priesters terechtkunnen die een missionaire ervaring willen opdoen en
hun priesterschap willen vernieuwen. Daarnaast zet pater Pablo zich
samen met zuster Briege in voor de priesters en bĳ parochiemissies.

Dagprogramma van de priesterretraite

8u00 Ontbĳt

9u00 Lauden & Onderricht

10u15 – 11u15 Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in stilte

11u30 H. Mis

12u30 Middagmaal

15u30 Onderricht

17u15 Vespers

19u00 Avondmaal

20u30 Rozenkransgebed en laatste bĳeenkomst van de dag

Zondag 3 1  mei, om 16.00 uur : Onthaal & Inleiding
Maandag 1 juni : Biechtgelegenheid
Dinsdag 2  juni : Hernieuwing van de beloften en

genaden van de priesterwĳding

Donderdag 4 juni:     Ochtendprogramma inclusief lunch  
        & afsluiting van de retraite.

Woensdag  3  j u n i : Genezingsdienst

Voor een vlotte organisatie    verzoeken wĳ u zich vóór
15 maart 2026 aan te melden.

INFORMATIE & REGISTRATIE
Nederlands : Tel. +32- 494 94 63 44 of 0494 94 63 44
Français & English : Tel. + 352-691 99 14 15
E-mail : misericordedivine.lux@gmail.com

DEELNAMEKOSTEN :
Kamer met volpension en badkamer: €296
Kamer met volpension en gedeelde badkamer: € 228
Maaltĳden: Toeslag van € 22 indien het middagmaal op zondag 31 mei
wordt genomen


